Benieuwd naar het verhaal
achter beeldbepalende
gebouwen in de gemeente
Brummen? Je ontdekt het
in het weekend van Open
Monumentendag!

Op zaterdag 13 en zondag 14 september
openen monumenten in het hele land
gratis hun deuren voor het grote publiek.
Ook in de gemeente Brummen. Een
bijzondere editie, want dit weekend gaat
de Eerbeekse oliemolen voor het eerst weer
draaien na een ingrijpende restauratie.
De molen is sinds kort eigendom van
Geldersch Landschap & Kasteelen. Burge-
meester Geert van Rumund opent de
oliemolen op 13 september om 10 uur.
Hiermee geeft hij ook de aftrap voor een
weekend met ons erfgoed in de hoofdrol.
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Interieur Ludgeruskerk Hall

GEBOUW(D) OM TE BLUVEN

Het thema van de (50e!) Open Monu-
mentendag is Erfgoed & Architectuur
- Gebouw(d) om te blijven. Die slogan
benadrukt de waarde van historische
gebouwen en nodigt uit om na te denken
over de toekomst. Architectuur is meer dan
bakstenen en beton. Het weerspiegelt onze
identiteit. Elke periode heeft haar eigen
kenmerkende bouwstijl. Daarnaast zie je in
ieder monument bijzondere ambachtelijke
technieken en vakmanschap terug. Tijdens
Open Monumentendag verkennen we
de architectonische ontwikkelingen door
de eeuwen heen. En staan we stil bij de
keuzes voor ons erfgoed in de toekomst.

Meer informatie:

www.openmonumentendag.nl

LUDGERUSKERK
Dorpsstraat 57, Hall
Zaterdag 10-16 uur, zondag 11.30-16 uur

Achter de bakstenen muren van deze
laatmiddeleeuwse dorpskerk gaat een
verrassend interieur schuil, met uitbundige
plafondschilderingen en muurfresco's. Na
de reformatie bleven deze herinneringen
aan het katholieke verleden eeuwenlang
verstopt achter een laag kalk. Begin 20e
eeuwzijnzeinerehersteldenwerdenookde
kleurrijke glas-in-loodramen aangebracht.
Typisch protestants zijn de waaiervormige

kerkbanken rond de kansel. Bijzonder zijn
verder de hagioscoop - waardoor je van
buitenaf het priesterkoor kon zien - en
een middeleeuws sacramentshuisje. Ook
interessant: de grafzerken uit de 16e en
17e eeuw.

Laat je verrassen door
eeuwenoude fresco's
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Ontdek erfgoed en
architectuur in de
gemeente Brummen




MOLUKSE EVANGELISCHE KERK
SILO

Kloosterstraat 38 Eerbeek

Zaterdag 10-14 uur

Begin jaren '60 van de vorige eeuw kwamen
de eerste Molukkers in Eerbeek wonen. De
evangelische kerk Silo werd in diezelfde tijd
gebouwd en speelde een belangrijke rol
voor de Molukse gemeenschap.

De bouwstijl is sober, met bakstenen
zijgevels en daartussen lichte gevels in
hout en glas. Aan de straatzijde hangt een
klok die je vanuit de zaal kunt luiden. De
sobere buitenzijde contrasteert met de
warme gemeenschap die de Molukkers
binnen gecreéerd hebben. Dat er naast de
kerkzaal onder andere een keuken is, zegt
misschien wel genoeg.

Ervaar de warmte van de
Molukse gemeenschap

OLIEMOLEN

Kanaalweg 3, Eerbeek
Zaterdag 11-16 uur, zondag 11-16 uur

Het blijft fascinerend wat je allemaal kunt
doen dankzij de kracht van water. Een
prachtige plek om dit te ervaren is de
monumentale Eerbeekse oliemolen. Na
een ingrijpende onderhoudsbeurt komt
deze 19e eeuwse molen vanaf Open
Monumentendag weer in beweging. Je
kunt dan met eigen ogen het draaiende
waterrad en de kloppende slagbokken
zien - inclusief een demonstratie van
het traditionele olieslaan uit lijnzaad. De
lijnolie is ook te koop in de molen. Je
kunt ‘m bijvoorbeeld gebruiken voor het
onderhoud van houten tuinmeubelen,
natuursteen en leer.

Leer meer over het oude
ambacht van het olieslaan

KRUISKERK

Dr. Gunningstraat 27, Eerbeek
Zaterdag 10-15 uur

Laat je betoveren door het kleurenspel van
het licht dat binnenvalt door de prachtige
glas-in-loodramen in de Kruiskerk. Deze
Protestantse kerk is in 1931 ontworpen in
de stijl van de Nieuwe Haagse School en
had een vernieuwende indeling, met een
centrale plek voor de avondmaalstafel in
plaats van de preekstoel. De schetsen voor
de glas-in-loodramen — met als thema's
aanbidding en de heilsfeiten - lagen er
ook al, maar ze kwamen er uiteindelijk pas
in 1983 dankzij een gift. Let ook op het
opvallend gebrandschilderde kruisraam.

Beleef de magie van een
kleurrijk lichtspel
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PANCRATIUSKERK

Kerkstraat 17, Brummen
Zaterdag 10-15 uur

Als de toren van de Pancratiuskerk toch
eens kon praten... Al sinds de 15e eeuw
kijkt hij uit op het dorp Brummen. Hij is
deels gebouwd van tufsteen en had eerst
een spitse punt, maar die ging verloren
bij een storm in 1818. Daarna kreeg
de toren een bolle hoed. De kerk zelf is
door de eeuwen heen meerdere malen
verbouwd, deels gesloopt en vernieuwd.
Tot 1591 was de kerk katholiek, daarna
tot vandaag de dag protestants. Het orgel
is gemaakt door de bekende orgelbouwer
J.H. Holtgrave.

Ontdek de boeiende
geschiedenis van de kerk en
haar toren



